
Terug van weggeweest (bron: Tim Mackie - Matthew) 
 
We hebben denk ik allemaal weleens van die momenten dat we zouden willen dat we terug zijn 
weggeweest. Terug naar hoe het eens was. Mensen uit Oekraïne die gevlucht zijn zouden 
allemaal graag willen dat ze weer terug in hun land zijn van weggeweest. Terug naar toen het 
goed was. 
Ik zou willen en verwacht dat Maureen terug is naar hoe het eens was. Vol betekenis in de 
wereld staan voor de Heer. Weer voor de klas staan, weer in ons midden zijn. 
Misschien zou je wel willen dat je relatie weer wordt zoals het eens was.  
Of dat je kinderen terugkomen van weggeweest.  
Dat je weer een baan krijgt die je ooit zo beviel, maar nu niet meer is zoals het was. 
Als je oudere mensen spreekt dan is het vaak dat het vroeger allemaal beter was.  
 
Lezen: Mat 4:12-25.   
 
Het is een bekend verhaal en je leest snel over dingen heen zonder echt te beseffen wat er 
gaande is. Altijd als je het Woord leest moet je open blijven staan voor nieuwe dingen, nieuwe 
inzichten. Of zoals Jezus zegt: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
Het verhaal wat we net gelezen hebben speelt zich af in Galilea bij een meer met verschillende 
benamingen.  
Een meer dat ligt redelijk noordelijk in Israël. Vers water wordt aangevoerd door de Jordaan 
welke ontspringt op de Hermon, uit de bronnen van de plaats Dan en Caesarea Philippi (Banias). 
En de Jordaan is ook de aanvoer helemaal naar het zuiden in de Dode Zee en daar loopt het 
letterlijk dood. 
 
Mattheüs en Marcus hebben het over het meer van Galilea, waarmee ze verwijzen naar de 
landstreek waarin het meer ligt.  
Lucas heeft het over het meer van Gennesaret, naar de stad en vlakte Gennézareth aan de 
noordwestoever van het meer.  
Johannes noemt het meer van Galilea ook het meer van Tiberias, genoemd naar de stad die 
Herodes Antipas op de oever van het meer bouwde ter ere van de Romeinse keizer Tiberius.  
Dit meer is nu bekend onder de naam 'Meer van Kinneret', de naam die het meer had in het 
Oude Testament (Yam Kinneret). 'Kinneret' is afgeleid van het Hebreeuwse 'kinnor', wat 'harp' 
betekent, een verwijzing naar de vorm van het meer. 
 
Het meer is best groot. Het is het laagstgelegen zoetwatermeer ter wereld (212m onder de 
zeespiegel) en is ruim 40 meter diep! Ter vergelijking, het IJsselmeer is gemiddeld 4,5 meter diep. 
Het meer is 13 km breed en 21 km lang. Het meer zit vol met vis, zeker in de dagen van Jezus. 
 
Een van de vissoorten die veel gevangen wordt in het Meer van Galilea is tilapia. Dat was al zo in 
de tijd van Jezus en de discipelen. In Israël wordt tilapia ook wel de 'Sint-Petrusvis' genoemd.  
De reden daarvoor is te vinden in Mattheüs 17:24-27. Jezus geeft daar de opdracht aan Petrus 
om zijn hengel uit te werpen en een vis te vangen. Het muntstuk dat hij in de bek van de vis zal 
aantreffen, moet hij afstaan als tempelbelasting.   
 
Daar aan dat meer zijn veel vissers van wie het inkomen afhankelijk is van de vangst. Stel je bent 
een van die vissers in het meer van Galilea. Je bent daar opgegroeid en je houdt van je land, van 
je stad, van je familie. Je komt haast nergens anders, behalve dan in Jeruzalem 1 keer per jaar om 
de Pesach te vieren.  



Je bent grootgebracht met al de verhalen van vroeger. Je kent de verhalen van de Torah, van de 
profeten en de Psalmen. Het wordt je als kind ingegoten. Je bent trots op je afkomst en op je 
bedrijf. 
 
Maar je weet ook dat het allemaal niet goed is in het land. Jouw land wordt al meer dan 50 jaar 
bezet door de Romeinen. Je bent er bewust van door de aanwezigheid van soldaten die je overal 
ziet. Maar met name ook door de belastingen die je moet betalen. Voor elke vis die je vangt 
moet je een bedrag afdragen aan de tollenaars, die er zelf behoorlijk rijk van werden. Sterker 
nog, de belastingen worden steeds hoger en hoger. 
Er zijn familieleden die eigen grond hadden om op te verbouwen, maar dat hebben ze inmiddels 
moeten verkopen omdat ze het niet meer trokken. En een of andere rijke Romein is nu de 
eigenaar en jij mag erop verbouwen, om alles aan hem over te geven voor een schamel loon. Het 
land wat van je vader was en daarvoor van zijn vader en van zijn vader ... En nu van een Romein.   
Was het maar terug van weggeweest. 
 
Maar je hoort ook van een of andere profeet uit Nazareth. De geruchten gaan als een lopend 
vuurtje door het land. En het blijkt dat Hij zich ophoudt bij jou in de buurt en meestal te vinden is 
in Kapernaüm. Kaphar Nachuwm, Dorp van troost. Misschien genoemd naar de profeet 
Nachuwm. Het dorp is een beetje Jezus’ thuisbasis.  
En deze zaterdag is deze Jezus bij jou in de synagoge en Hij zal daar spreken. Je bent benieuwd 
en gaat erheen, maar het is stampvol, want er zijn zoveel mensen die van Hem hebben gehoord 
en hoe Hij zieken genas en wijze woorden sprak. Maar jij staat buiten en vangt het een en ander 
op. 
Is het dat je je naaste moet liefhebben als jezelf? Of zelfs je vijanden moet zegenen? Over een 
mosterdzaadje, of een parel in de grond? 
Waar zou Jezus het over hebben? 
 
En hoewel dit allemaal het geval kan zijn, zijn het allemaal voortvloeisels uit het thema welke Hij 
overal brengt en dat is: 
Matt. 4:17 Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
Allereerst: Bekeer u!! Het Griekse woord ‘metanoia’, wat eigenlijk betekent tot een verandering 
van inzicht komen. Jezus roept ze op de dingen anders te gaan zien. Anders te gaan denken. 
Anders te beoordelen. Hij vraagt om iets te doen wat jouw leven zal veranderen, je prioriteiten. 
Bekeer je.  
 
En waarom Hij dat zegt is om dat wat erachteraan komt: want het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen! 
Mattheüs spreekt over het Koninkrijk der hemelen, terwijl de anderen spreken over het 
Koninkrijk van God. Maar dat is hetzelfde.  
Alleen al in het Mattheüs wordt er rond de 50 keer over het Koninkrijk gesproken. Jezus was het 
Koninkrijk van God, Hij leefde het uit en sprak erover. Als je Jezus zegt, zeg je Koninkrijk van God. 
Zeg je Koninkrijk van God, dan zeg je Jezus. Als je het over Jezus hebt zonder het Koninkrijk van 
God, dan sla je de plank mis. 
 
En dat Koninkrijk is niet iets waar je naar toe gaat, maar dat hierheen komt.  
Lukas 17:20 Op de vraag  , antwoorddekomen zou Gods het Koninkrijk , wanneerFarizeeën der 

.u bij is Gods , het Koninkrijkzei: ... zie en Hij hun  
Jezus is dat Koninkrijk en Hij loopt langs het meer van Galilea en ziet een paar vissers, namelijk 

En e hun het net in de zee werpen. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, di
Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.“Jezus zei tegen hen: ” 

22)-(Mat. 4:18 En dan staat er: Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.  



 
Nog sterker, daarna ziet Jezus twee andere broers, van Zebedeüs, en  zoonJakobus, de  namelijk
Johannes, zijn broer. Zij waren ook in een schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten 

chip en hun vader aan het herstellen waren, en Hij riep ook hen. En ook zij lieten meteen het s
achter en volgden Hem. 
Het was een familiebedrijf. Het was hun boot en die van hun vader en waarschijnlijk ook hun 
vaders vader. En ze laten dus niet alleen het bedrijf achter en hun inkomen, maar laten zelfs hun 
vader in de steek... 
Wat bezielt die mannen dat ze heel hun baan opzeggen, hun inkomen verlaten en achter Jezus 
aangaan? Wat doet hun zo die radicale keuze maken? 
 
Als er nu iemand hier binnenkomt en zegt: Volg mij! Dan doe je dat alleen als er brand is, of als 
hij een geweer in zijn hand heeft, maar niet zomaar ... 
Maar wat denken deze vissers bij het Koninkrijk van God? 
Voor hun was de enige referentie wat er in de Torah stond en in de Psalmen en profeten.  
 
Waar is de eerste keer dat we iets tegenkomen over een Koninkrijk, of over een regering, de 
heerser van een land? 
Dat vinden we op pagina 1 van de Bijbel! God als de grote Koning spreekt woorden uit waarmee 
alles geschapen wordt wat bestaat. Hij plaatst de mens in de tuin van Eden. Ze leven in harmonie 
met God en God is iemand die wil delen. En wat Hij dan zegt tegen de mens is: 
Genesis 1:28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul 

de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 

De woorden onderwerpen en heersen zijn koninklijke uitdrukkingen. God geeft de heerschappij 
over deze aarde aan de mens. Hij is de Koning der koningen, maar Hij deelt die 
verantwoordelijkheid met de mens. De mens mag meeregeren, heersen. En daarmee ook de 
verantwoordelijkheid om daar goed mee on te gaan. Om op een goede manier te heersen als een 
koningskind. 
 
De mens is een unieke schepping, met een unieke roeping. Wij zijn geschapen naar het beeld van 
God. Onder andere met de goddelijke eigenschap om te creëren. Als apen in een oerwoud leven 
dan wonen ze in een oerwoud. Als mensen daar leven, dan maken ze er steden, een hele nieuwe 
omgeving. De mens is geschapen met de eigenschap om te kunnen scheppen, maar ook om te 
kunnen vernietigen. Een aap zal dat oerwoud niet om zeep helpen, de mens doet dat wel.  
 
Om te kunnen regeren vraagt het om juiste beslissingen te nemen. Wat is goed en wat is fout. En 
dat gaat in eerste instantie goed. Alle beesten krijgen namen. Ze wandelen met God. Er is 
harmonie. 
Maar dat gaat al fout op de volgende pagina van de Bijbel. De mens wil zelf kunnen bepalen wat 
goed en fout is. Het is niet meer God die dat bepaalt, maar wij hebben zelf de kennis en de vrije 
wil om dat zelf te bepalen.  
En de mens schept een alternatief koninkrijk. Hun eigen koninkrijk waar zij bepalen wat goed en 
kwaad is. Ze nemen Gods koninkrijk in eigen handen. Dat is heel het conflict door heel de Bijbel 
heen. Het zelf bepalen wat goed en kwaad is.  
 
Maar God laat het daar niet bij. Hij zal Zijn Koninkrijk weer op aarde vestigen met mensen een 
koninkrijk gaan vormen als contrast ten opzichte van de wereld. Die niet goed en kwaad 
definiëren op hun manier, maar op Gods manier van wijsheid. 
En Hij roept daartoe mensen op uit heel de bevolking waarmee Hij dat gaat doen.  
Zo roept Hij ... ? Abram en Saraï.  



En Hij gaat met hen op weg, geeft ze beloften. En zij groeien uit tot een groot volk. Maar zij 
belanden in Egypte en uiteindelijk in slavernij onder de heerschappij van een heerser die alles 
voor het zeggen heeft, farao. Hij ziet zichzelf als god en hij bepaalt zelf wel wat goed en kwaad is. 
Met als gevolg dat hij een heerser wordt met moord en doodslag. 
 
En wat doet God? Hij kiest iemand uit door wie Hij het volk verlost, Mozes, en stuurt hem tot 
farao. En er komt een strijd tussen de god van Egypte, farao, en de God van Mozes. Het conflict 
tussen de twee koninkrijken. En wie wint en wie gaat er kopje onder, letterlijk? Farao. 
 
Wanneer wordt er voor het eerst gesproken over God als Degene die regeert? 
Het is wanneer het volk door de Schelfzee is getrokken op weg naar het beloofde land, dat zij een 
lied aanheffen, met de woorden: 
Exodus 15:1, 2 Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter 

heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil 
geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem 
ik. ... [vers 18] ... De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd! 

 
De Koning van de aarde heeft opnieuw Zijn heerschappij op aarde gevestigd door een volk te 
benoemen en hun uit te nodigen om onder Zijn heerschappij te leven. 
Zo ziet het eruit als God Zijn Koninkrijk opnieuw in het leven roept. Hij bevrijdt mensen uit de 
wereld en vestigt met hen Zijn Koninkrijk. Als God Koning is, dan worden mensen bevrijd en het 
kwaad wordt geconfronteerd. 
 
En God gaat met dit volk een verbond aan met de bekende 10 geboden, gevolgd door nog 603 
andere geboden. Hij maakt ze duidelijk dat zij een volk zijn die Hem toebehoren en dat zij dat 
andere koninkrijk vormen onder al de andere koninkrijken van de wereld.  
En hoe gaat dat met ze? 
Eigenlijk worden ze net zoals de farao. Ze maken er hun eigen koninkrijk van, zelfs met andere 
goden en hun eigen manier van denken over goed en kwaad. Ze weigeren eigenlijk om te leven 
onder de heerschappij van God.  
En wat volgt? Ze worden veroverd en weggevoerd naar Babylon.  
 
Maar er komt weer een dag dat God dit zal rechttrekken. Hun zal bevrijden, verlossen.  
Jesaja vertelt daarover. Hij heeft het over een wachter op de toren die uitkijkt over het land en 
uitkijkt of er wat nieuws aankomt. En daar komt die boodschapper waarvan Jesaja vertelt: 
Jesaja 52:7-10 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die 

vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat 
horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. Een stem, uw wachters verheffen 

zien, oog in oog, als de HEERE  hetstem, tezamen juichen zij, want zij zullen  hun
, juich tezamen, puinhopen van in gejubelSion. Breek uit  naarterugkeert 

 erlost.Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem v
De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en 
alle einden der aarde zien het heil van onze God. 

 
Dit is wat je kent als Jood en ook die vissers bij het meer van Galilea. Dat er een moment komt 
dat God naar Sion, zeg maar Jeruzalem, terugkeert om Zijn Koninkrijk te vestigen. Hij zal het volk 
verlossen en allen zullen dat gaan zien. 
Dus als je als visser Jezus hoort spreken over Gods Koninkrijk, dan komen deze woorden in 
gedachte voorbij. En als je dat al heel je leven onder de heerschappij leeft van de Romeinen, 
waarbij keizer Augustus eigenlijk die farao is van toen, dan springt er iets van YES in je op. God 
gaat Zijn Koninkrijk vestigen.  



En je hebt geruchten gehoord van Jezus hoe Hij predikt en geneest en Gods Koninkrijk 
verkondigt. En als Hij dan bij jou langsloopt en zegt: Volg Mij, dan is er geen moment van twijfel, 
want hier kijk je zo naar uit. Eindelijk komt Gods Koninkrijk en verlossing van die Romeinen. 
We gaan terug van weggeweest! 
 
Dat was waar de Joden naar uitkeken en wat hun deel mocht worden. Gods Koninkrijk op aarde.  
En eigenlijk zou dat onze reactie ook moeten zijn. Als wij horen dat Gods Koninkrijk op aarde is, 
nu, in ons, door jezus Christus, verlossing, dan zou. Het ook bij ons moeten zijn: yes! Ik ga volgen 
en laat alles achter. Zie je het principe? 
 
Maar er is eigenlijk ook een doel waar God naar uitkeek. Het doel waarom Hij dat Koninkrijk op 
aarde wil vestigen.  
Het doel is dat Jezus gaat herstellen wat in al de eeuwen hiervoor niet is gelukt, namelijk Gods 
Koninkrijk op aarde herstellen om tot zegen te zijn voor al de natiën 
Want vanaf het begin is het zo geweest dat heel de schepping Gods zegen zou ervaren. Alle 
volken, alle mensen zouden er deel vanuit maken. Welk ras en welke kleur en gender dan ook ... 
 
En eigenlijk is dit in dezelfde lijn als hiervoor geschetst, maar nu met het oog op het doel wat 
God voor ogen heeft. 
 
Tegen Adam en Eva werd gezegd: wees vruchtbaar, talrijk en vervul de aarde.  
Gen. 1:28 God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde ...  
Maar het ging al snel de verkeerde kant op. En God begint opnieuw met 1 familie, Noach, en 
hetzelfde werd tegen hem gezegd. 
Gen. 9:1 Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, 

word talrijk en vervul de aarde! 
Het ging om alle volken ter aarde. 
 
Maar beide hebben gerebelleerd tegen God. De zegen voor alle volken faalde. 
Gods antwoord: Ik neem 1 familie uit alle natiën: door hun herstel Ik de zegen naar alle natiën. 
Wie was die familie?  
Abraham en Sara.  
Gen. 18:18 met hem zullen alle ;gezegend worden der aarde volken  
 
Later groeit dit uit tot het volk Israël. Welke uiteindelijk in Egypte terecht komt en als slaven 
worden gebruikt. Dus ook abraham lukt het niet tot zegen te zijn voor alle volken. 
 God kiest 1 man en verlost dat volk, Mozes.  
Een volk dat wordt gevormd door de Exodus en hun reis door de woestijn. Zij zullen dat 
koninkrijk gaan vormen: 
Exodus 19:6 u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. 
Zij zullen toch tot het licht van de wereld moeten worden Maar ... ook dat mislukt! 
 
God kiest 1 lijn uit Israël, die naar gehoorzaamheid zal leiden.  
Koning David. Hij leidt het volk weer tot God en het gaat heel goed met David en het volk. Er 
volgen vele geweldig jaren,  
1Kron. 14:16, 17 David deed zoals God hem geboden had ... Zo raakte de naam van David in alle 

landen verbreid, en op alle volken legde de HEERE grote vrees voor hem.  
Maar uiteindelijk: Bathseba ... Overspel, moord, straf van God 
 



Het lukt het volk Israël maar niet om tot zegen te worden voor alle volken. Maar het blijft het 
streven van God om Zijn wereld te herstellen door heel de Bijbel, maar wel via mensen. Hij wil de 
wereld zegenen, maar door mensen die met Hem aan boord willen gaan. 
Maar niemand doet het. En de kans dat het gaat lukken wordt alleen maar kleiner 
 
Maar Jesaja kondigt een nieuwe tijd aan. Jesaja ziet niet alleen een nieuwe koning, maar 1 die 
alles weer gaat herstellen 
Jesaja 2:1-4 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. 

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE 
vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven 
de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 
Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de 
HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 
aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal 

an de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de wet uitgaan, en het woord v
de heidenvolken en veel volken vonnissen. 
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een volk het zwaard opheffen. Oorlog  ander

zullen zij niet meer leren. renvoe  
 
Jesaja 11:10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de 

volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. 
 
Wie is de wortel van Isaï? David! Maar dit refereert niet naar de oude koning David, want Jesaja 
leefde 250 jaar na David, maar naar de Zoon van David, Jezus. Dat is waar Mattheüs mee begint: 
Matt. 1:1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David ... 
De poëzie in Jesaja is weer dat de wortel zal staan als een banier. Een wortel groeit normaal in de 
grond, maar deze wortel staat als een banier. Voor wie? Voor de volken! Voor alle natiën. 
Jezus gaat doen wat niemand heeft kunnen doen, tot zegen zijn voor alle natiën. 
 
Hoe begint Jezus daarom? Jezus gaat 40 dagen de woestijn in, naar het beeld van de 40 jaren in 
de woestijn van Israël. Vervolgens roept Hij mensen tot zich en zet ze in die bediening.  
Twaalf discipelen, naar het beeld van de 12 stammen van Israël. Hij is de vervulling van het volk 
Israël voor de volken. Hij is het licht van de wereld. Alzo lief heeft God de wereld gehad ... 
 
Maar het begint in Israël. Het begint voor de Jood. Daar is Jezus in eerste instantie voor 
gekomen, want ze hadden weer de kans om de rol op te pakken. Zij die in eerste instantie waren 
geroepen om dit te zijn. Dus is ook de opdracht aan de discipelen: 
Matt. 10:5, 6 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar 

de heidenen en u zult geen stad van de Samaritanen binnengaan, maar  enkele
ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. 

Israël weigert die rol op zich te nemen en Jezus’ dood en opstanding bewerkt uiteindelijk wat 
Gods wil is. Nu gaat het Evangelie, de goede boodschap naar alle volken.  
En de discipelen krijgen dan aan het eind ook de opdracht om niet alleen naar het volk Israël te 
gaan, maar naar alle volken: 
Matt. 28:18 Ga dan heen, onderwijs al de volken, (hen dopend in de Naam van de Vader en 

van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in 
acht te nemen.) 

 
Dat is waar het uiteindelijk ook eindigt. Elke knie zal zich buigen! Alle volkeren zullen weten dat 
Hij Heer is.  



Op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. We zijn terug van 
weggeweest. 
En dat is waar wij zijn! Dat wat God al vanaf het begin wilde, nemen wij nu van Abraham over. 
Wij zijn in die zin ook kinderen van Abraham, om tot zegen te zijn voor al de volken. 
 
En hoe introduceert Hij het Koninkrijk Gods?  
Is het met geweld, zoals het Romeins koninkrijk? Is het door zijn troon in Jeruzalem op te 
richten? In zekere zin dat is een ander wel, maar dat is een ander onderwerp. Hoe neemt Jezus 
de wereld weer over? Anders dan welk koninkrijk ook, namelijk:  
Matt. 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het 
volk. 

Onderwijs - Prediking - Genezing.  
Zijn Koninkrijk was zo anders dan anders, dat het onderwijs nodig had. Veel onderwijs. Het was 
zo anders, bijvoorbeeld dat je je vijanden moet liefhebben! Of wie de grootste wil zijn, moet zich 
vernederen. Wie wil heersen, moet dienen. Zo anders als dat men in het dagelijks leven 
meemaakte. 
Het vraagt een volledige heroverweging van alles wat je normaal zou denken of doen.  
Het is een Koninkrijk op zijn kop. 
 
Maar het is alles om de mens weer te laten zijn wat oorspronkelijk de bedoeling was. De mens is 
compleet van het padje afgegaan door hun eigen normen van goed en kwaad. Met alle gevolgen 
van dien die we in de wereld zien. 
En Zijn Koninkrijk brengt weer in de wereld hoe het oorspronkelijk de bedoeling was. Brengt de 
mens weer terug naar hoe het oorspronkelijk de bedoeling was. Terug van weggeweest. 
 
En dat gaat heel diep. Dat gaat naar de kern van wie je bent en wat je doet. Want allemaal 
hebben we een tik van de mallemolen van deze wereld meegekregen. Maar Gods Koninkrijk is 
geheel anders en gaat tegen onze zondige natuur in. Het is wat Paulus noemt ‘hervormd door 
vernieuwing van denken’. Een metamorfose in het Grieks. Een denken die ons van nature vreemd 
is.   
 
En de manier van denken vinden we in wat wij noemen ‘de Bergrede’, maar Jezus noemt het in 
vers 23: “het Evangelie Evangelie wat betekent ‘het goede nieuws’. Dus de  van het Koninkrijk”. 
Bergrede met de beschrijving van het Koninkrijk noemt Jezus het goede nieuws van het 
Koninkrijk. 
 
En midden in dat goede nieuws staat het gebed wat Jezus Zijn discipelen leert. Een gebed wat 
iedereen kent, zonder te beseffen wat ze eigenlijk bidden. 
Een gebed dat begint met “Onze Vader die in de hemel is...” 
Het was totaal ongebruikelijk om God je Vader te noemen. Jezus deed dat, want het was Zijn 
Vader. Hij is zo verbonden met Hem als Vader en Zoon. Een intieme relatie, waarbij Jezus deed 
wat de Vader deed en zei wat de Vader zou zeggen. Wie Jezus zag, zag de God de Vader. 
En in dit gebed zegt Hij tegen de discipelen: Bidden jullie ook zo! God is ook jullie Vader. Jullie 
hebben ook zo een intieme relatie met Hem. Hij is verweven met jullie, zoals ik verweven ben 
met de Vader en met jullie. 
 
En het gebed wordt vervolgd met: 
Matt. 6:10: Uw .de aarde op alzo ook de hemel in , gelijkgeschiede wil wU; kome Koninkrijk  
 
Wij hebben de neiging om te zeggen dat we op de aarde zijn om naar de hemel te gaan.  



Dat is waarom ook extremistische moslims geen probleem hebben om zich op te blazen, want 
het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat je in de hemel komt. Het leven op aarde is slechts het 
voorportaal naar de hemel, dus ... 
En jammer genoeg is dat ook zo bij vele Christenen. Je bent verlost en het is in dit leven 
afwachten op de hemel. 
De normale kijk zou zijn dat wij op de aarde zijn en in de hemel daar is God, ver van de aarde 
vandaan En wij gaan als het goed is eens naar de hemel. 
Maar niet zo in het gebed, het is de hemel die op aarde komt 
 
Als we naar dezelfde lijn kijken als hiervoor, dan is er in het begin een complete overlapping van 
de hemel en de aarde. Volledige harmonie tussen God en de mens. God was ook in de tuin, net 
als Adam en Eva. Het was de hemel op aarde. 
Maar doordat de eerste mens hun eigen koninkrijkje ging bouwen, is de hemel verdreven van de 
aarde. 
Maar God zou natuurlijk nooit Zijn hemel volledig laten verdwijnen want het is tenslotte ook Zijn 
aarde. Dus hemel en aarde blijven deels samenvallen. 
En in de Evangeliën noemt men de hemel ‘de komende eeuw’, of komende tijdperk (aioon). En 
de aarde ‘deze eeuw (tijdperk). 
 
Wat God steeds weer opnieuw in werking zet is om de hemel de aarde te laten infiltreren. En 
daarmee niet alleen Zijn Koninkrijk te herstellen, maar ook om de mens te herstellen naar hoe 
we oorspronkelijk waren bedoeld. En Jezus gaat dat doen.  
Om uiteindelijk weer terug te komen naar een hemel die de aarde volledig overlapt en de 
mensen zijn wat we zouden moeten zijn. 
 
Daar eindigt ook het boek openbaring mee: 
Opb. 21:10 het heilige Jeruzalem daalde neer uit de hemel ...  
Opb. 21:25-27 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden ... En zij zullen de 

heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet 
inkomen ...  

Opb. 22:2 In het midden van haar straat ... bevond zich de Boom des levens, die twaalf 
vruchten voortbrengt ... 

 
Geen onreinheid meer. Al de naties hebben toegang. Terug naar de boom des levens.   
Terug naar weggeweest! 
Is het Koninkrijk al gekomen? Ja! Is het volledig in werking? Nee!  
Is Gods Koninkrijk in jouw leven aanwezig? Ja, door Gods Geest. Hebben wij Gods Geest al 
toegestaan om ons leven volledig te transformeren, metanoia? Nee, waarschijnlijk niet. Dat is 
een proces. Soms een heel lang, levenslang proces. 
Maar dat is wel wat we bidden als we zeggen: Uw Koninkrijk kome ... 
 
Maar Jezus, geef ons dan voorbeelden over dat andere denken in Uw Koninkrijk. Leer ons, 
onderwijs ons. En waar kunnen we dat lezen? Precies in de hoofdstukken die hierop volgen. 
 
Wat dat betreft heeft Mattheüs het prachtig ingedeeld: 
 



 
 
Volg Mij! 


