
Koninkrijk deel 2 - Zalig op de berg (bron: Tim Mackie - Matthew) 
 
Waar hebben we het de vorige keer over gehad? Roeping van de discipelen, maar met name: 
Het thema waar Jezus over sprak toen Hij Zijn bediening begon op aarde: 
Matt. 4:17 Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
 
Jezus is dat Koninkrijk en Hij loopt langs het meer van Galilea en roept een paar vissers, Simon, 
zijn broer Andreas, Volg Mij!En Hij zegt tegen hun: Johannes. zijn broer en  Jakobus  
• Wat bezielt die mannen dat ze heel hun baan opzeggen, hun inkomen verlaten en achter 

Jezus aangaan? Wat doet hun zo die radicale keuze maken? 
 
Als er iets is wat je kent als Jood en ook die vissers bij het meer van Galilea, dan is het dat er een 
moment komt dat de Messias naar Sion, zeg maar Jeruzalem, terugkeert om Zijn Koninkrijk te 
vestigen. Hij zal het volk verlossen en allen zullen dat gaan zien. 
Dus als je als visser Jezus hoort spreken over Gods Koninkrijk, dan komen de woorden van 
Exodus 15:18 en Jesaja 52:7-10 in gedachte voorbij. Dat God eens voor eeuwig gaat heersen en 
dat zij oog in oog met de HEERE staan als Hij terugkeert naar Sion. Dat Hij Jeruzalem en Israël 
verlost. Dat alle einden van de aarde het heil van God zullen zien.  
 
En als je dat al heel je leven onder de heerschappij leeft van de Romeinen dan springt er iets van 
YES in je op. God gaat Zijn Koninkrijk vestigen.  
En je hebt geruchten gehoord van Jezus hoe Hij predikt en geneest en Gods Koninkrijk 
verkondigt. En als Hij dan bij jou langsloopt en zegt: Volg Mij, dan is er geen moment van twijfel, 
want hier kijk je zo naar uit. Eindelijk komt Gods Koninkrijk en verlossing van die Romeinen. 
 
Kennen jullie de serie The Chosen? Daar wordt mooi in verwerkt .. 
 Trailer ... 
 
Maar er is een doel waar God naar uitkeek. Het doel waarom Hij dat Koninkrijk op aarde wil 
vestigen.  ...  WIE ? 
Het doel is dat Jezus gaat herstellen wat in al de eeuwen hiervoor niet is gelukt, namelijk Gods 
Koninkrijk op aarde herstellen om tot zegen te zijn voor al de natiën.  
Want vanaf het begin is het zo geweest dat heel de schepping Gods zegen zou ervaren. Alle 
volken, alle mensen zouden er deel vanuit maken. Welk ras en welke kleur en gender dan ook ... 
 
 

 
 
 



En dat is waar wij zijn! Dat wat God al vanaf het begin wilde, nemen wij nu van Abraham over. 
Wij zijn in die zin ook kinderen van Abraham, om tot zegen te zijn voor al de volken. 
Hoe? Door te doen wat Jezus ons in het Onze Vader leert, namelijk de hemel op aarde brengen. 
Niet wachten tot wij vanaf de aarde naar de hemel gaan, maar andersom ... 
 

   
 
Is het Koninkrijk al gekomen? Ja! Is het volledig in werking? Nee!  
Is Gods Koninkrijk in jouw leven aanwezig? Ja, door Gods Geest. Hebben wij Gods Geest al 
toegestaan om ons leven volledig te transformeren, metanoia? Nee, waarschijnlijk niet. Dat is 
een proces. Soms een heel lang, levenslang proces. 
Maar dat is wel wat we bidden als we zeggen: Uw Koninkrijk kome ... 
 
En hoe introduceert Hij het Koninkrijk Gods? Anders dan welk koninkrijk ook, namelijk:  
Matt. 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het 
volk. 

Onderwijs - Prediking - Genezing.  
Zijn Koninkrijk was zo anders dan anders, dat het onderwijs nodig had. Veel onderwijs. Het was 
zo anders. 
Gods Koninkrijk is geheel anders en gaat tegen onze zondige natuur in. Het is wat Paulus noemt 
‘hervormd door vernieuwing van denken’. Een denken die ons van nature vreemd is.   
 
En de manier van denken vinden we onder andere in wat wij noemen ‘de Bergrede’, maar Jezus 
noemt het in vers 23: “het Evangelie Evangelie wat betekent ‘het goede  van het Koninkrijk”. 
nieuws’. Dus de Bergrede met de beschrijving van het Koninkrijk noemt Jezus het goede nieuws 
van het Koninkrijk. 
 
Maar Jezus, geef ons dan voorbeelden over dat 
andere denken in Uw Koninkrijk. Leer ons, 
onderwijs ons. En waar kunnen we dat lezen? 
Precies in de hoofdstukken die hierop volgen. 
 
Wat dat betreft heeft Mattheüs het prachtig 
ingedeeld: 
 
 
 
Volg Mij! 
 
 
  



 Lezen Mattheüs 5:1-12 
 
 Shavim Panim La’Torah: Vier Methoden Van Bijbel-Interpretatie 
Deze principes worden ook wel “Pardes” genoemd. Dit is een samenvoegend woord van de 
volgende principes: Peshat; Remez; Derash; Sod. 
 
Peshat  ( טשָׁפְּ ) is de letterlijke interpretatie van een Bijbeltekst. 
Remez  houdt in dat je je bezighoudt met allegorie, stijlfiguren en ook letterkunde. 
Derash  houdt in dat er door vier verschillende “brillen” naar een vers wordt gekeken. 

Contextueel, niet-contextueel, morele- en filosofische uitleggingen. Metaforen 
Sod  houdt in dat je door middel van de mystieke leer naar de Bijbelteksten gaat kijken.  

Bv. het woord Bereishit kan gesplitst worden in twee. “Bara” en “Shis”. Dit betekent 
“gemaakt (met) zes”. Volgens deze mystieke interpretatie maakte God de aarde met 
Zijn zes emotionele krachten, of dagen. 

 
Zo is ook op het eerste gezicht dit Bijbelgedeelte heel eenvoudig. Maar ga je er dieper op in, dan 
kom je toch vragen tegen, als: waarom zou ik zalig zijn als ik treur, of als ik honger heb, of 
vervolgd word? 
En waarom begint Jezus sowieso met deze zaligsprekingen? En tegen wie heeft Hij het eigenlijk 
en onder welke omstandigheden?  
En als je daarbij meer gaat stilstaan dan komt dit gedeelte in een heel ander daglicht te staan en 
wordt het tevens een heel bijzonder gedeelte voor ons. En komen we uiteindelijk bij het de 
onderliggende laag van dit gedeelte. 
 
 Dus we kunnen deze zaligsprekingen gaan bekijken als losse stukjes van een puzzel, maar als je 
het als geheel gaat bekijken, dan ontstaat er wat moois. Het is dan als een glas in lood raam met 
een mooi beeld.  
 
Wat ook vaak gebeurt is dat dit gedeelte, Mattheüs 5 - 7 eruit wordt gehaald als zijnde een korte 
samenvatting van de ethische leer van Jezus, maar dan missen we wat Hij echt wil zeggen. 
Want Zijn boodschap staat altijd binnen het grote plaatje van wat Hij verkondigt en dat is: Het 
Koninkrijk van God. De boodschap die Hij noemt: de goede boodschap. 
Dus wat is er zo goed aan deze boodschap over Zijn Koninkrijk? Dat we vervolgd zouden moeten 
worden, of moeten treuren en huilen? 
 
De eerste vraag die we zouden moeten stellen is dus: Tegen wie spreekt Jezus hier? 
In vers 1 lezen we:  
Matt. 5:1 n, de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitte JezusToen 

kwamen Zijn discipelen bij Hem. 
Wie gingen er bij Hem zitten? De 12? 
Voor hoofdstuk 5 staat hoofdstuk 4. Daar hebben we gezien dat Hij een paar discipelen heeft 
geroepen, Simon en Andreas en de broers Jakobus en Johannes. Dat waren er nog maar 4. Het 
zijn er pas vanaf hoofdstuk 10 twaalf. 
Discipel is een ander woord een volgeling van Jezus (of elke andere leraar, zoals Johannes de 
Doper). Dus wie kwamen er bij Hem? 
 
Wat lezen we in het hoofdstuk hiervoor?  
Matt. 4:25 En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, 

en .over de Jordaan van  
Kijk van hoeveel streken grote menigten Hem volgden ...  



En vanuit die streken volgden dus vele menigten, of grote menigten. Het waren heeeellll veel 
mensen.  
 
En wat voor soort mensen waren dat?  
Vers 24 allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen 

waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden. 
Slecht aan toe betekent ook gewoon mensen die ongelukkig en ellendig waren. Mensen met 
allerlei ziektes, mensen met pijn in hun lijf, bezeten, maanzieken (epileptische aanvallen, 
waarvan men toen dacht dat het door de maan kwam) en verlamden. 
 
En hoewel de Romeinen een hele hoop goeds hebben gebracht, zoals wegen aangelegd en 
aquaducten waardoor men vers water had, hadden ze geen zorgstelsel of een voedselbank. De 
mensen die Jezus volgden waren mensen die veelal buiten de maatschappij vielen. Bedelaars, de 
loosers, vaak zelfs buiten de steden moesten verblijven en hoopten op een dag werk om wat te 
verdienen. 
Mensen die op de markt stonden, hopende dat er iemand werk had, zoals in de gelijkenis van 
Jezus uit Mattheüs 20 waar de heer des huizes ’s morgens er op uit gaat om mensen te huren 
voor zijn wijngaard en dat hij mensen werkloos op de markt ziet staan. Hun wordt een penning 
per dag gegeven. En ’s middags gaat hij weer en tegen de avond ook. Dus die mannen stonden 
daar zoals zo vaak de hele dag te wachten of ze wat konden verdienen. Dat zijn die dagloners. 
 
Kortom het zijn vissers, arme mensen, mensen met nood, niet de mensen die enige invloed op 
de maatschappij of het religieuze leven hebben. Vaak zelfs niet eens in de synagoge kwamen, of 
niet mochten komen. 
Wat zeg je tegen mensen die niet belangrijk worden geacht, arm zijn, niet gezien, verstoten, van 
geen betekenis zijn voor de maatschappij waarin zij leefden? 
Daar zeg je deze zaligsprekingen tegen. 
Maar wat het voor hen betekent moet hebben is moeilijk voor te stellen. Zeker voor ons die het 
goed hebben. Maar voor hen was het een boodschap met een enorme impact. 
 
Tim Mackie stelt dit voor door beelden te laten zien van een zekere Tim Noble en Sue Webster. 
Dat zijn twee Engelse artiesten die iets maken waarvan je denkt: Wat moet dat voorstellen, maar 
door er een ander licht op te werpen ineens een andere betekenis gaat krijgen. 
   
 

   
 

    
 
Wat je eerst als vuilnis ziet, krijgt ineens betekenis en ga je erover nadenken.  



Het slapen in vuil, wat beeld staat voor heel veel jongeren die dakloos zijn en slapen op straat. 
Zijn zij vuilnis? 
 
Het geeft je een verrassing en een heel andere perceptie van iets waar je eerst op neer keek. 
Vuilnis wordt een middel om iets heel anders te mogen zien. Met het juiste licht en lichtinval 
krijg je een ander beeld. 
 
En dat is precies wat Jezus hier doet. Hij spreekt tegen het vuilnis van de maatschappij, mensen 
die er niet toe deden. Mensen aan wie je geen vragen gaat stellen over dit leven, of het geloof. 
Zij doen er niet toe. En Jezus schijnt er een heel ander licht op. Zij zijn degenen die het Koninkrijk 
beërven, die God zullen zien, die Gods kinderen worden genoemd. 
Dat zagen ze niet aankomen. 
 
 Vers 3 Zalig de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. zijn  
Wat is zalig? Wij zeggen “het eten was zalig”. Of je gebruikt het woord al heel lang niet meer ... 
Waarom gebruikt Jezus sowieso dat woord? 
Dit woord heeft een rijke Joodse achtergrond. Hij is lang niet de eerste die dit soort 
woordgebruik heeft. Het is een bestaande manier van spreken en heeft een lange geschiedenis in 
de Joodse cultuur. Zo ook in de Bijbel. 

• Wie kan een vers citeren waarin dit wordt gebruikt? 
 
Ps. 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op 

de weg van de zondaars ... 
Ook de langste Psalm gebruikt deze woorden: 
Ps. 119:1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. Welzalig 

wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die ... Hem met heel hun hart zoeken  
Door die woorden te gebruiken houd je de lezer een soort model voor van hoe het zou mogen 
zijn. Je bent zalig als je in die positie bent.  
En vanuit Wie wordt dat gezegd? Vanuit God.  
Het is iets wat God over je uitspreekt als je in die omstandigheid bent. Het zegt eigenlijk: God is 
dan met je. Hij is voor jou en bij jou. Je staat dan in de gunst bij God. 
 
De eerste keer dat dit woord ‘esher’ voorkomt in de Bijbel is in: 
Deut. 33:29 Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost 

is. Hij is een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; eneen schild   
Het is dus God die iets doet in je leven. Dat maakt je zalig, of gelukkig. 
 
Waarschijnlijk kennen jullie wel de zo genaamde Dode Zee rollen?  
Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van 
Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden 
van Jericho. Hier was een nederzetting van de zogenoemde Qumran-sekte, waarschijnlijk een 
strenge aftakking van de Essenen. 
Het was een sekte die een soort kloosterorde bestaan leidden. Zich streng aan de wetten van 
Mozes hielden en celibatair leefden. Zij vonden zichzelf de echte religieuze Jood. 
 
Het meest geloofwaardige verhaal over hoe deze rollen werden gevonden is dat een zekere 
Mohammed add-Dhibb in die streek een verdwaalde geit aan het zoeken was. Hij vond een 
opening in de rotswand en probeerde naar binnen te kijken, maar van waar hij stond kon hij 
niets zien. Hij gooide toen een steen door het gat en hoorde het geluid van brekend aardewerk. 
Hij hees zich toen omhoog en bevond zich in een kleine grot van 2 meter breed en 8 meter diep. 
In die grot vond hij kruiken van zo’n 60 cm hoog. In een van de kruiken vond hij 3 leren rollen. 



 
Uiteindelijk was het een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 
200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (of de Hebreeuwse Bijbel). Geschreven 
tussen 150 v.Chr. en 60 n.Chr. 
  Dit is er een van .... 
Wat je ook van de rollen vindt, ze geven wel een indruk van die tijd en hoe de mensen dachten 
en leefden. 
 
En een gedeelte uit de rol van wijsheid zegt het volgende:  

Zalig zijn zij met een zuiver hart en met zijn tong niet lastert. 
Zalig zijn zij die de. Geboden van de Torah naleven en niet de perverse wegen. 
Zalig zijn zij die zich verheugen in wijsheid en niet de weg opgaan van dwaasheid. 
Zalig zijn zij die wijsheid zoeken met zuivere handen en die niet najagen met een 
verraderlijk hart. 
Zalig is de man die wijsheid bereikt en die wandelt in de wet van de Allerhoogste. 

 
Het lijkt wel of je de Bijbel leest. Maar wat ze hier eigenlijk opgeschreven hebben is hoe zij 
denken te zijn. Zij denken de enige te zijn die zo leven en het hoogste doel nastreven. Wij zijn 
zalig, want wij doen dit. 
Maar je ziet dat het een heel gebruikelijke stijl van schrijven was in die tijd. 
 
Een ander voorbeeld: 
Shimon ben Yeshua ben Eliezer ben Sira (Hebrew: אריס ןב רזעילא ןב עשוהי ןב ןועמש ) of ook wel 
Yeshua Ben Sirach in het kort, Jezus van Sirach.  
Hij schreef ‘De Wijsheid van Jezus Sirach’. Hij was een vrome Jood die in Jeruzalem woonde en 
schreef het boek tussen 200 en 175 v.Chr. (rond 180 v.Chr.) in het Hebreeuws; zijn kleinzoon 
vertaalde het later in het Grieks. 
Het is een deuterocanoniek boek. Het maakt geen deel uit van de Hebreeuwse Bijbel, en niet van 
de protestantse canon, maar wordt wel door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken 
als gezaghebbend geacht. 
 
Hij schrijft onder andere:  
Er zijn er negen die ik zalig zou noemen en een tiende die mijn tong verkondigt: 

• Zalig is de man die zich verheugt in zijn kinderen; 
• Zalig is de man die leeft om zijn vijanden te zien ondergaan. 
• Zalig is de degene die niet met zijn tong zondigt, 
• Zalig is de degene die geen ondergeschikte dient. 
• Zalig is de degene die een vriend vindt, 
• Zalig is de degene die tegen aandachtige toehoorders. 
• De grootste is degene die wijsheid vindt, 
• En niemand is groter dan degene die de Heer vreest. 

 
Hij beschrijft degene waar God Zijn goedkeuren over uitspreekt. Met de mens waar God voor is 
en mee is. Gunstig gestemd. 
Dus je weet dat God met je is als je je vijanden ten onder ziet gaan, als je wint.  
Als je niet iemand dient die op een lagere rangorde staat dan jij. 
Als je door anderen belangrijk wordt gevonden omdat ze aandachtig naar je luisteren. 
Het gaat allemaal om eer en beroemd zijn. Een succesvol leven leiden. Je bent gezegend als je 
niet onder hoeft te doen voor anderen. 
 
En dat is nou juist want Jezus niet leert! 



De zaligsprekingen hier gaan over status, gezien zijn door anderen. Het is het waardesysteem van 
de wereld. Dat is hoe er in die tijd werd gedacht als er zaligsprekingen waren. Het gaat om een 
leven van overwinning, van aanzien, belangrijk zijn. 
Dit is wat ook de mensen in de tijd van Jezus meekregen als het over zaligsprekingen ging. 
 
En dan komt Jezus met Zijn zaligsprekingen. 
En wat doet Hij? Hij draait heel de boel om. Hij bevestigt aan de mensen die naar hem luisteren 
hoe ze staan in de wereld, namelijk: Arm, onbelangrijk, vervolgd, verdrietig ... 
En Hij zegt: Voor jullie is het Koninkrijk! Jullie zijn Gods kinderen! 
Snap je hoe dat binnenkomt bij mensen die van generlei waarde zijn voor de wereld en dat deze 
rabbi zegt: Voor jullie is het Koninkrijk? 
Voor anderen zijn zij eerder een hoop vuilnis, maar Jezus laat Zijn licht erop schijnen en ineens 
krijgt het een ander beeld. Gods Koninkrijk! 
 
Normaal gesproken zien wij dit gedeelte als iets waar wij naar moeten streven, maar het is juist 
andersom. Dit is de beschrijving van de mensen tot wie Jezus spreekt. 
 
 Een zekere Stanley Hauerwas is een van de meest invloedrijke theologen en is in 2001 nog 
benoemd tot de beste Amerikaanse theoloog door Time Magazine. Sinds die tijd is er ook in 
Nederland steeds meer aandacht voor zijn werk en zijn meerdere van zijn boeken in het 
Nederlands vertaald (bv. Een robuuste kerk). 
Hij schrijft over dit gedeelte wat het precies is: 
 

Te vaak zijn de kenmerken van deze zegeningen in de christelijke geschiedenis vertaald in 
idealen of deugden die we moeten nastreven. Arm van geest zachtmoedig, honger, dorst… 
Als we dát doen, veranderen we ze in formules die ons helpen om status en gunst bij God 
te verwerven. Wat natuurlijk precies het tegenovergestelde is van wat Jezus ons probeert 
te zeggen. 

 Dit zijn eerder beschrijvingen van die mensen aan wie Jezus daar als eerste het Koninkrijk van 
God bracht. Nergens zegt Jezus ons dat we moeten proberen arm van geest te zijn, of de hele 
tijd moeten treuren, of proberen je te laten vervolgen. 
Hij kondigt eenvoudig de grote verrassing aan dat deze mensen, die niet belangrijk zijn, of 
geëerd worden in hun samenleving, precies degenen zijn die de eer hebben ontvangen om 
de eerste te zijn die in Gods Koninkrijk zijn geroepen. 

 
En zo mogen we kijken naar deze zaligsprekingen. Het zijn verschillende zaligsprekingen, maar ze 
horen eigenlijk bij elkaar als dat glas in lood raam met verschillende delen die een geheel 
vormen. 
 
Vers 3: Zalig de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. zijn  
Waarover praten we hier? Zijn zij economisch arm, ja dat zijn ze. 
Of zijn ze arm in hun geest, hun denken, hun mindset? Dat ze niet veel van zichzelf denken. Je 
komt niet bij hen om iets geestelijks te leren, of gebeden voor je op te doen stijgen, het zijn geen 
religieuze leiders. 
 
Welke is het? Economisch of geestelijk arm?  
Het is denk ik beide. Geestelijk arm en economisch arm gingen in die tijd samen. Geestelijk had je 
niets in te brengen en ook financieel niet. De mensen tegen wie Jezus spreekt herkennen zich 
hierin. Zij zijn geen geestelijke leiders. Ze zijn arm en hulp behoevend.  
En Jezus zegt: Dat jullie zo zijn is eigenlijk het beste wat je kunt zijn, want van jullie is het 
Koninkrijk.  



Want degenen in de moeilijkste situatie en die niets te verliezen hebben, zijn het meest 
ontvankelijk voor het Evangelie. 
 
Als je veel te verliezen hebt, omdat je een goede carrière hebt, een goede baan en voldoende 
inkomen, dan heb je een hoop te verliezen. Denk aan de rijke jongeling. Het is dan veel moeilijker 
om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Jezus zegt: 
Matt. 19:24 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat 

een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 
 
Maar deze arme, niets voorstellende en niets te verliezen mensen zijn de eersten die openstaan 
voor het Evangelie van het Koninkrijk en dus de eersten aan wie het wordt verkondigd. 
 
Vers 4-6 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 

 
Treuren, zachtmoedig, honger en dorst. Waarover treuren ze? Wat is hun honger en dorst? 
Als we met de derde beginnen dan valt de rest op zijn plek. 
 
Vers 6: Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen  zijn

verzadigd worden. 
Honger en dorst naar gerechtigheid. Als je honger hebt of dorst, dan is dat niet iets waar je voor 
kiest (tenzij je vast in de 40 dagen tijd voor Pasen). Maar het is altijd onplezierig. 
Ik krijg van vasten buikpijn, ik raak geïrriteerd, soms koppijn, niet leuk ... Dat heb je dan niet 
onder controle, het overkomt je.  
Als je honger of dorst hebt, dan heb je dus iets niet, namelijk eten en drinken.  
Het gaat dus om iets wat je niet hebt, maar wel heel graag wil hebben. 
 
Wat wil je heel graag hebben? Gerechtigheid. En God is met en voor degene die daarnaar 
hongeren en dorsten.  
 
Wat is gerechtigheid? 
Vanuit de Hebreeuwse cultuur en de Schrift is de simpelste definitie voor gerechtigheid: Een 
juiste relatie. En een rechtvaardige daad is iets wat je doet om een relatie in stand te houden, of 
tot stand te brengen. Je maakt het weer recht. 
Het Groot Nieuws Woordenboek omschrijft het met:  

Gerechtigheid is in de Bijbel niet een zuiver juridisch begrip. Het gaat erom dat men 
zowel juridisch als sociaal handelt ten gunste van anderen en dat alles wat God heeft 
beloofd, aan niemand wordt onthouden. 

 
In een relatie van een huwelijk of vriendschap is gerechtigheid dat je trouw bent aan hoe je de 
ander zou moeten behandelen. Het is recht doen aan de relatie. 
Maar dat kan ook zijn aan je buurt, je stad, je familie, je kerkgemeenschap. Recht doen aan de 
relatie en trouw in hoe je de ander moet behandelen. 
 
Het is ook een gerechtelijk woord. Het is het moment dat iemand door de rechter vrij wordt 
gesproken van de beschuldiging die hem voorligt en dus onschuldig is. Hij krijgt dan de status van 
rechtvaardig. Hem wordt recht gedaan. Vrij van beschuldiging. 
 



God is ook rechtvaardig. Ook Hij doet recht aan de relatie die Hij met het volk is aangegaan door 
bv. hun te redden uit noodsituaties; hij heeft immers beloofd zijn volk te zegenen en het zijn 
steun en bescherming te bieden. 
 
Dus in dit verband kunnen we de zaligspreking lezen als iemand die een diep verlangen heeft om 
relaties in de wereld rechtgetrokken te zien worden. Want die is er niet, net zoals iemand geen 
eten heeft die honger heeft. 
En zeker de mensen tegen wie Jezus spreekt kennen dat gevoel diep van binnen om te leven 
vanuit een gebroken relatie. Gebroken met de maatschappij, of hun stad, of met God. En dit zit 
diep van binnen en hongeren ernaar om dit recht te zien worden.  
 
Zij zien wat God ziet in de wereld, gebroken relaties met Hem. Hun verlangen zal verzadigd 
worden in Zijn Koninkrijk. 
 
Vers 4: Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. zijn  
Zij hebben droefheid, of rouw, wat het woord betekent, omdat ze die gebroken relaties 
ondervinden. Ze doen niet net alsof er niets aan de hand is, maar het maakt ze verdrietig. En 
Jezus zegt tegen hen: Jullie zullen worden vertroost. Die dag gaat komen. De Dag dat de Trooster 
komt en rouw omdraait in blijdschap door Gods Geest. Dat is het Koninkrijk! 
 
Vers 5: Zalig oedigen, want zij zullen de aarde beërven.de zachtm zijn  
Het woord zachtmoedig heb ik in een preek uitgelegd op 10 april vorig jaar ... 
Zachtmoedigen. Als wij dat woord horen denken we aan hele lieve mensen, zachtaardig, soms 
zelfs watjes, slappe doedels. Maar dit Griekse woord betekent heel wat anders.  
 WIE? 
De Bijbel gebruikt hiervoor het Griekse woord ‘Praus’. De Griekse schrijver en soldaat Xenophon 
beschrijft wat het woord zachtmoedig, of ‘Praus’, betekent. 
Het was een militaire term. Het Griekse leger haalde de wildste paarden uit de bergen. Na 
maanden van training sorteerden ze de paarden in categorieën: sommige werden weggedaan, 
sommige waren alleen bruikbaar voor het dragen van lasten, sommige waren bruikbaar voor 
gewone taken en de allerbesten werden gebruikt als oorlogspaarden. 
 
Als een paard de eisen doorstond als oorlogspaard, werd zijn toestand beschreven als 'praus', 
zachtmoedig. Een oorlogspaard leerde zijn karakter, zijn kracht onder discipline te brengen. Het 
gaf op om wild, onhandelbaar, ongecontroleerd en opstandig te zijn. Het was puur gericht op de 
aanwijzingen van de berijder. Niet gevoelig voor de omstandigheden, maar alleen gehoorzaam 
aan de ruiter. Het oorlogspaard had dan 'kracht onder controle'. Het paard was enorm sterk, 
maar had zijn kracht onder controle. Dat is het woord praus. 
 
In militaire termen betekende het voor een soldaat ook om zijn kracht onder controle te houden. 
Een zachtmoedige trok niet het zwaard zoals Petrus in de hof van Getsemane, maar had de 
controle om het in de schede te laten.  
Het betekent juist niet dat je zwak bent, maar de controle hebt om het zwaard niet te trekken. 
Om je emoties onder controle te hebben. 
 
De mensen waar Jezus tegen spreekt konden niet anders dan figuurlijk hun zwaard in de schede 
te laten, want ze hadden totaal geen invloed. Ze waren onbelangrijk. Hoewel ze ontzettend boos 
konden zijn op de maatschappij en het onrecht wat ze werd aangedaan en de strijd die ze 
hadden, konden ze niet anders dan zich inhouden, controle houden, om niet te worden gedood. 
 
Maar juist daardoor word je belangrijk zegt Jezus. Jullie beërven de aarde! 



Vers 7: Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. zijn  
Barmhartigen zijn mensen die medelijden hebben met iemand. Iemand die iemand helpt of die 
bedroefd is, of hulp zoekt. 
Uiteindelijk draait het daarom. Niet dat je belangrijk bent, maar dat je de nood ziet van anderen. 
Of dat jouw nood gezien wordt door anderen. 
En als er iets is wat hun aanspreekt is dat het wel. Barmhartigheid naar anderen is een 
voorproefje van wat het Koninkrijk inhoudt. Hen zal barmhartigheid betoond worden. 
 
Vers 8: Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. zijn  
Het Griekse woord ‘katharos’ betekent in ethische zin: vrij van ieder bijmengsel van wat onjuist 
is, .oprecht, echt  
Mensen dus die geen dubbele agenda hebben. What you see is what you get. Ze hebben niets en 
ze kunnen geen masker voor doen van: Zie mij nou …  
Als je niet gezien hoeft te worden door anderen, zoals bij hen het geval was, dan zal je gezien 
worden door God. 
 
Vers 9: Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
Vredestichters zijn degenen die het aan het hart gaat dat er een conflict is in de relatie en die 
barmhartigheid willen betonen. Als je dan verzoening kan brengen dan ben je zalig. En wat 
verlangen deze mensen daarnaar. 
Maar weet je dat vredestichten een lastige taak is? Vaak ook ondankbaar, dus waarom ben je 
zalig? Het is vaak moeilijk omdat je voor allebei de tegenpartij bent, omdat je geen partij kiest. Je 
zet jezelf in het midden, als middelaar. 
En het is het hart van God om verzoening te brengen. Dat is een bediening van Jezus en het is de 
bediening van Gods Koninkrijk die Hij ook aan ons heeft gegeven (2Cor. 5:18). 
 
Vers 10: Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het  zijn

Koninkrijk der hemelen. 
 
Dit is wat deze mensen ondervinden. Het leven wordt hun moeilijk gemaakt omdat ze zo graag 
dingen recht gemaakt willen zien worden, of om wie ze zijn, of wat ze hebben.  
En Jezus zegt: Van jullie is het Koninkrijk der hemelen! 
 
Wat deze zaligsprekingen ons zeggen is dat het ons in beweging zet. Niet om gezegend te 
worden, maar omdat je gezegend bent. 

• Als jij jezelf niet belangrijk vindt, gezegend ben je, want God is met jou en voor jou. Dus 
bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als van je jezelf vindt dat je niet van betekenis bent, gezegend ben je, want God is met 
jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als je lichaam niet meewerkt, pijn hebt, ziek bent, gezegend ben je, want God is met jou 
en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als je verdriet hebt, rouwt, of treurt om iets, gezegend ben je, want God is met jou en 
voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als niemand jou om je mening vraagt, of als men je niet cool vindt, gezegend ben je, want 
God is met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als men je een watje vindt omdat je geen kant kiest, maar het beste voor hebt met 
relaties, gezegend ben je, want God is met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods 
Koninkrijk. 

• Als je zo graag een relatie recht getrokken wil zien worden, gezegend ben je, want God is 
met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

 



Als een van deze dingen jou ten deel is gevallen, dan begrijp je het Koninkrijk van God en ben je 
er deel aan, gezegend ben je, want God is met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 
 
Maar de vraag is ook: Wiens portret zien we in dit glas in lood verhaal? 

• Wie is er arm geworden, kwam in onbelangrijke omstandigheden? 
• Wie treurde er over de wereld en de mensen die Hij ontmoette? 
• Wie verlangde ernaar om Gods wereld weer goed te maken door kleine handelingen van 

barmhartigheid en genade aan mensen die leed droegen? 
• Wie had een puur hart ten gunste van Gods Koninkrijk, had geen dubbele agenda en zette 

zichzelf in gevaarlijke situaties tussen mensen die elkaar haatten? 
• Wie werd er vervolgd en werd uiteindelijk zelfs gedood? 

 
Jezus Christus is de perfecte belichaming van deze zaligsprekingen 
En wij mogen dat beeld verder uitdragen! 
 
  


