
Koninkrijk deel 3 - Zalig op de berg (bron: Tim Mackie - Matthew) - 19 mei 2023 
 
Wij zijn nog bezig met het onderwerp wat voor Jezus het belangrijkste was, namelijk Gods 
Koninkrijk. Zelfs na Zijn sterven en opstanding was dat het topic waarover Hij aan het spreken 
was. Kennelijk is het zo anders als dat ze gewend waren dat Hij er veel tijd aan moest besteden. 
En ook voor Zijn sterven was dat waar Hij het heel veel over had. En een van die momenten was 
op de berg van de zaligsprekingen in Mattheüs 5, maar ook daarna. 
 
Ik heb toen ook dit schema laten zien van hoe dit is 
ingedeeld in het Evangelie van Mattheüs.  
In de hoofdstukken 1 t/m 3 legt Mattheüs helemaal de 
link van Jezus met het Oude testament. Dat de beloften 
aan Abraham en David waarheid worden in Jezus. 
In de hoofdstukken 4 t/m 7 begint de verkondiging van 
dat Koninkrijk. In hoofdstuk 5 begint dan wat wij noemen 
de Zaligsprekingen, of de Bergrede, maar Jezus zelf noemt 
het in hoofdstuk 4:23 ‘het evangelie ’.van het Koninkrijk  
Vervolgens gaat het over Gods plan voor dat Koninkrijk en 
hoe het leven daarin vorm krijgt. 
In de hoofdstukken 8 t/m 10 worden de 12 uitgezonden en wordt het Koninkrijk openbaar 
gemaakt in vele situaties. 
 
De afgelopen keer zijn we bezig geweest met die Zaligsprekingen tijdens de Bergrede. 
Cruciaal daarbij is dat we weten tegen wie Jezus het heeft.  
Hij heeft het niet tegen de 12 discipelen, want die waren er nog niet eens tot hoofdstuk 10. Maar 
Hij heeft het tegen al de mensen die Hem volgen. En wie waren dat? 
Vers 24 Allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen 

waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden ... 
Of wel, mensen die de verstotelingen waren van de maatschappij, arm, behoeftig, niet 
meetellend, en zeker niet om raad gevraagd werden omtrent de Torah, de wet of de profeten.  
Voor die mensen was dit een revolutionaire boodschap die hun hoop gaf in hun situatie. 
 
Ik heb toen een zekere Stanley Hauerwas aangehaald die over dit gedeelte het volgende zegt:  

“Te vaak zijn de kenmerken van deze zegeningen in de christelijke geschiedenis vertaald in 
idealen of deugden die we moeten nastreven. Arm van geest zachtmoedig, honger, dorst… 
Als we dát doen, veranderen we ze in formules die ons helpen om status en gunst bij God te 
verwerven. Wat natuurlijk precies het tegenovergestelde is van wat Jezus ons probeert 
te zeggen. 
Dit zijn eerder beschrijvingen van die mensen aan wie Jezus daar als eerste het Koninkrijk van 
God bracht. Nergens zegt Jezus ons dat we moeten proberen arm van geest te zijn, of de hele 
tijd moeten treuren, of proberen je te laten vervolgen. 
Hij kondigt eenvoudig de grote verrassing aan dat deze mensen, die niet belangrijk zijn, of 
geëerd worden in hun samenleving, precies degenen zijn die de eer hebben ontvangen om de 
eerste te zijn die in Gods Koninkrijk zijn geroepen.” 

 
En vanuit dat oogpunt hebben wij de zaligsprekingen bekeken en wat deze zaligsprekingen ons 
zeggen is dat het ons in beweging zet. Niet om gezegend te worden, maar omdat je gezegend 
bent. 

• Als jij jezelf niet belangrijk vindt, gezegend ben je, want God is met jou en voor jou. Dus 
bouw aan Gods Koninkrijk. 



• Als van je jezelf vindt dat je niet van betekenis bent, gezegend ben je, want God is met 
jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als je lichaam niet meewerkt, pijn hebt, ziek bent, gezegend ben je, want God is met jou 
en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als je verdriet hebt, rouwt, of treurt om iets, gezegend ben je, want God is met jou en 
voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als niemand jou om je mening vraagt, of als men je niet cool vindt, gezegend ben je, want 
God is met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

• Als men je een watje vindt omdat je geen kant kiest, maar het beste voor hebt met 
relaties, gezegend ben je, want God is met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods 
Koninkrijk. 

• Als je zo graag een relatie recht getrokken wil zien worden, gezegend ben je, want God is 
met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 

 
Als een van deze dingen jou ten deel is gevallen, dan begrijp je het Koninkrijk van God en ben je 
er deel aan, gezegend ben je, want God is met jou en voor jou. Dus bouw aan Gods Koninkrijk. 
 
Vanavond willen wij ons bezighouden met het volgende deel van Mattheüs 5: Hoe leef ik in Gods 
Koninkrijk? 
Allereerst dat het alles op zijn kop zet. Jezus brengt de mens weer terug naar hoe het eigenlijk is 
bedoeld, maar wat zo tegenovergesteld is van hoe men is. 
Vergelijk het maar met rijden in Engeland. Rijden aan de linkerkant ipv rechts.. Begint al bij het 
instappen, daarna met je gordel omdoen. Stuur rechts in plaats van links. Knipperlicht schakelaar 
zit rechts ipv links, dus doe je elke keer je ruitenwissers aan als je naar rechts wil.  
Rotondes andersom nemen. Als je oversteekt eerst naar de voor jou verkeerde kant kijken en zo 
voort. 
En zolang we dat doen in Engeland gaat het redelijk goed, hoewel de meeste ongelukken 
gebeuren met toeristen uit Europa. 
Maar stel je nou eens voor dat we straks hier weggaan en je gaat die principes hier toepassen. 
Wat gebeurt er dan heel snel? Aanrijdingen. Botsingen. Conflicten met andere bestuurders. 
 
Maar dat is precies wat Jezus zegt dat ze moeten doen. Die andersom eigenschappen gaan 
toepassen in een wereld die niet andersom denkt. En dat geeft conflicten. 
Daarom waarschuwt Jezus hen ook: 
Markus 13:9 Ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u 

geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden 
omwille van Mij ... 

 
Daarom zegt Jezus dat we wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. Want er wordt wat 
anders gevraagd dan het standaard wat we zijn gewend. 
De standaard toen was de wet en de profeten. De Torah die kende iedereen. De tien geboden en 
de extra 603 geboden die er nog aan werden toegevoegd. Dat was de standaard en dat was al 
haast niet te volbrengen. 
 
We lezen eerst Mattheüs 5:17-20 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; 
Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of 
één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 



Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de 
geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie doet en onderwijst,  ze
die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en 
de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 

 
Jezus zegt dat Hij niet is gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar te vervullen. 
Hoe kan Hij dat zeggen? De wet en de profeten dat was heel hun houvast. Dat is wat ze 
onderwezen kregen en kenden. Hoezo gaat Jezus die vervullen? 
Vanuit welke autoriteit doet Hij dat? Dit kan helemaal niet en dat was ook het heikele punt bij de 
Farizeeërs en Schriftgeleerden. Jezus hield zich niet aan de wet ... 
 
Matt. 9:10, 11 En het gebeurde, toen Hij in het huis aanlag, zie, veel tollenaars  van Mattheüs

en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. En toen de 
en zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester Farizeeën dat zagen, zeid

met de tollenaars en zondaars? 
Eten met zondaars en tollenaars, mensen die zich niet aan de wet hielden. Aten waarschijnlijk 
niet kosher en stelden zich op tegen hun eigen volk. Wetteloosheid was het en Jezus eet met 
hun?? Dat is een botsing tussen twee werelden ... 
 
Matt. 12:1, 2 In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden 

honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, 
zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen 
op de sabbat. 

Jezus en zijn discipelen hielden zich niet aan de wet. En de wet was waar ze de wil van God in 
konden verstaan. En die doorbreekt Jezus. Dus wat was dan nog het fundament? Een botsing 
tussen twee werelden ... 
 
Maar wat betekent het als Jezus zegt dat Hij de wet vervult? 
Als we de grote verhaallijn volgen van de Bijbel, dan begint het met Abraham. Het volk komt 
uiteindelijk in Egypte en valt onder de harde slavernij. God verlost ze daarvan onder Mozes en ze 
komen bij de berg Sinaï. Daar ontvangen ze de 10 geboden en God wil ze maken tot een 
koninkrijk van priesters en gaat een verbond met ze aan als ze akkoord gaan. Dan volgen er nog 
meer wetten en regels tot een totaal van 613. Ze komen uiteindelijk aan in het beloofde land 
onder Jozua. 
En hoe verliep het met al die wetten en hun gehoorzaamheid? Ze faalden. Gevolg is dat ze 
worden verbannen naar andere landen. 
Maar God loopt niet van ze weg. Het volk loopt van God weg. 
En dan komt God met iets nieuws via Jeremia: 
 
Jeremia 31:31-34 

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van 
Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden-Mijn verbond, 
dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt 
de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun 
tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te 
zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste 



toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet 
meer denken.  

 
En Jezus is degene die dat nieuwe verbond instelt, zoals we dat altijd bij het Avondmaal lezen, 
het nieuwe verbond in Zijn bloed. 
En het is nu een ander verbond, niet meer uiterlijk, maar innerlijk. De Torah, de onderwijzing, is 
nu in het hart van de mensen.  
Het is een relationeel verbond en niet alleen rationeel, of religieus, maar het is een verandering 
van het hart. Daar hebben we het de afgelopen zondag over gehad. 
 
Maar stel je nu eens een situatie voor waarin jij ten opzichte van iemand anders het helemaal 
hebt verknald. Je hebt iets beloofd en bent het niet nagekomen. Of je bent onterecht tegenover 
iemand uitgevallen en hem voor alles en nog wat uitgemaakt. Of je hebt iets gedaan wat die 
ander vreselijk heeft gekwetst. Neem zo een voorval is even in je gedachte ... 
En dan komt die persoon naar jou toe en die zegt dat hij jou vergeeft. Dus niet jij gaat naar die 
persoon om vergeving te vragen, maar die ander komt naar jou... 
En dat is niet iets wat we gewoonlijk doen. Vergevingvragen voor iets wat jij gedaan hebt is al 
lastig. Maar vergeving geven aan iemand wat hij aan jou heeft aangedaan, zonder dat hij het 
verdient is helemaal onnatuurlijk. Maar het doet wel iets met die ander en met jou. 
 
De ‘Journal of Experimental Social Psychology’ heeft in maart van dit jaar een rapport uitgebracht 
over een onderzoek naar het effect als een slachtoffer de dader vergeeft. 
De conclusie van dat onderzoek is: 

• De dader kan oprechte zelfvergeving doen. 
• Er is een herstel in moraal en integriteit. 
• Het accepteert verantwoordelijkheid en het verwerken ervan. 

Met andere woorden, het doet wat met de dader als het slachtoffer diegene vergeeft. 
 
En dat is wat Jezus heeft gedaan è . 
Jeremia 31:34 Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. 
Hij is de vervulling van Jeremia 31. Hij zegt niet tegen de tollenaars, de hoereerders en zondaars 
om van Hem weg te blijven omdat ze zich niet aan de wet houden. Nee, Hij komt naar hen toe en 
schenkt vergeving. 
En dat doet iets met deze mensen. Het trekt hen naar Hem toe.  
 
En wat Jezus in de hiernavolgende delen gaat doen is niet dat de mensen die tot Hem komen al 
de regels van de wet moeten gaan volgen, maar om te doen wat Hij doet en dat is de wet 
vervullen door een vernieuwd hart. Mensen die Jeremia 31 gaan uitleven zoals Hij dat deed. 
 
Neem bv. vers 21: 
Matt. 5:21, 22 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie 

doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. [dat is wat de wet zegt] 
...  Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig 
bevonden worden door de rechtbank. 

 
Jezus haalt het Oude Testament aan en wel 1 van de 10 geboden. De wet. “U hebt gehoord dat 
tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden.” En dat is juist. Dat is een juiste indicatie van 
wat de wil van God is. 
Maar Ik zeg u ... En wat Hij doet is niet de wet tegenspreken, maar voegt er een nieuwe leer als 
een nieuwe autoriteit aan toe. Wat Hij doet is eigenlijk de bedoeling van de wet vervullen.  
 



Voor de meeste van ons zal het gebod om niet te doden geen probleem zijn. Dat is slechts waar 
voor een kleine groep mensen, maar niet voor het merendeel. Maar Jezus brengt het terug naar 
het ware probleem van ons hart, zoals trots, minachting, boosheid.  
Jezus wil het echte probleem aankaarten wat er in het Koninkrijk bestaat. De gedachten die we 
hebben in ons hoofd over mensen die we niet mogen en hun waardigheid omlaaghalen door wat 
we zeggen, of doen. 
En figuurlijk gezien doden we hen in onze gedachten en in ons hart. Dat is het echte probleem. 
Het ontkracht de autoriteit van de wet niet, maar Hij brengt het tot een nieuw niveau van 
vervulling. Naar hoe het eigenlijk bedoeld was. 
 
En dit doet Hij 6 keer. De tweede keer als voorbeeld staat in vers 27: 
Matt. 5:27, 28 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel 

Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw [Dat is wat de wet zegt ..] ... plegen. 
kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. 

Weer haalt Jezus de 10 geboden aan. En het principe is hetzelfde. De wet op zich is goed en naar 
de wil van God. Maar geen overspel plegen als er een lust in je opkomt is voor de meesten nog 
wel te doen. Maar Jezus brengt het terug naar het hart en dat het gaat om je eigen begeerte en 
niet meer om die ander, maar om je eigen lusten te vervullen over de rug van die ander. Dat is 
het ware probleem. 
 
Maar dit is waar Jezus op aan stuurt. En dat geeft ongetwijfeld botsingen in een cultuur die heel 
anders is. Maar dat is wel wat Jezus vervult aan de wet. 
 
Laten we een voorbeeld nemen wat het betekent dat de wet is vervuld. è . 
Wie heeft er wel eens een vreemde taal geleerd? Of een instrument leren spelen. Of leren 
golfen? 
Als je een taal gaat leren dan is het in het begin alleen maar het onthouden van woorden. Ik heb 
bij mijn kleinkinderen regelmatig gezeten om de woorden te overhoren. Wist hij het niet, dan 
opnieuw. 
Ik heb van mijn 10e tot mijn 12e pianoles gehad. En de meeste tijd ging er. In het begin in zitten 
om vingeroefeningen te doen, door de verschillende toonsoorten heen. En de noten leren lezen 
een voor een. 
Bij golf is het in het begin de theorie leren en dan leren hoe je moet slaan, wat echt steeds 
oefenen is. 
Maar op een gegeven moment zitten er heel wat woordjes in en ga je zinnen vormen en 
gesprekken voeren. 
Bij de piano is het dat je melodieën gaat maken en je eigen akkoorden gaat vormen. Je ziet noten 
combinaties en niet meer een voor een. 
Bij golfen is dat je holes gaat lopen (en het nog steeds niet kan ...). 
Maar is het woordjes leren verkeerd? Zijn de vingeroefeningen verkeerd? Is de theorie van 
golfen verkeerd? Nee, maar je gaat een stap verder omdat de eerste beginselen zijn vervuld. 
 
Zo is het ook met de wet, de Torah. De Torah is niet verkeerd, maar Jezus neemt het een stap 
verder. Dat is eigenlijk wat Hij zegt in vers 18: 
Matt. 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 

één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 
Niets van de wet vergaat, totdat het alles is gebeurd. En met de dood en opstanding van Jezus is 
het allemaal gebeurd, vervuld. 
En Jezus heeft het echt over de kleinste details van de wet. Hij doet er niets aan af. En die 
kleinste details geeft Hij aan door de jota en de tittel, zelfs die horen erin. 



De jota is de kleinste letter uit het Hebreeuwse alfabet. En de tittel zijn van die kleine 
pennenstreekjes.  

Zo heb je bv het woord Adam, wat mens betekent. De letter 
D (Daleth) staat in het midden. Als je echter een 
pennenstreekje weghaalt, dan vormt zich de letter R (Resh) 
en dan staat er Aram. En dat is een volk, of plaatsnaam en 
betekent ‘hoog’. 
Maar ook de Jod. Bv bij het woord Bal, wat ‘hart’ betekent in 
het Aramees, als je daar de jod aan toevoegt, dan wordt het 

Jabbel en dat betekent ‘open zweer’. Dus in plaats van dat je schrijft mijn hart gaat naar je uit, is 
het mijn open zweer gaat naar je uit. 
 
Nog duidelijker wordt het verschil als je kijkt naar de letters zoals ze geschreven werden in de tijd 
van Jezus. Dit is een afdruk vanuit de Dode Zee rollen zo’n 150 jaar voor Christus en het 
handschrift waar ook Jezus bekend zal zijn geweest. 

Aan de linkerkant de letter Resh in het woord Ra’u. wat 
betekent zien. Aan de rechterkant weer Adam met de letter 
Daleth. Als je dus dat kleine pennenstreekje niet schrijft 
boven op de Daleth, dan krijg je dus weer het woord Aram. 
Dus de kleinste details zijn belangrijk. 
 
Maar wat zien we nog meer uit deze tekst? 

Iets wat we ook al eerder hebben behandeld toen we met de verbonden bezig waren ... 
Matt. 5:18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 

één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 
 
De geschreven wet zal niet voorbijgaan totdat de hemel en de aarde voorbijgaan. Zijn de hemel 
en de aarde voorbijgegaan? Nee. Dus dan zou de geschreven wet nu nog altijd gelden. Maar die 
geldt niet meer, want het is nu niet meer op steen, maar in ons hart geschreven. Dat is gebeurd 
bij de dood en opstanding van Jezus. 
De enige manier waarop je deze tekst dus kan verklaren is door te begrijpen dat de hemel en de 
aarde betrekking had op de tempel. De hemel was het heilige der heiligen en de aarde was het 
heilige (de zee was het voorhof met haar wasvat). 
De tempel rituelen zijn voorbijgegaan en daarmee ook de wet met haar jota’s en tittels. 
 
Maar Jezus zegt dus niet dat de wet op zich niet goed is. Sterker nog, Hij gaat door met te 
zeggen: 
Matt. 5:19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, 

zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie  ze
doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.  

Ze moeten niet alleen leren van de wet, maar ze ook nog doen. En dan pas zal je groot genoemd 
worden in Zijn Koninkrijk. 
Maar wacht even. Ik dacht dat de wet vervuld was? Ja, maar de vervulling is een beetje anders 
nu. Maar hoe anders dan? Nou dat zegt Hij in het volgende vers: 
Vers 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de 

Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet 
binnengaan. 

 
En als je dat leest dan denk je: Ja, dat gaat hem dus niet worden. De Schriftgeleerden en 
Farizeeërs dat zijn de leraren en van het volk, de leiders die heel hun leven hebben gegeven om 



de wette bestuderen en hoe je je aan die 613 geboden kan houden. Hoe kan ik overvloediger zijn 
dan hen? 
Maar het gaat om overvloediger te zijn in gerechtigheid. En gerechtigheid heeft alles te maken 
met relatie. Het is dat je gevormd bent door de wil van God zodat je recht staat tegenover God 
en de mensen om je heen, in alle situaties in je leven.  
Dus Jezus zegt: Als je niet recht staat naar God en anderen, wat de gerechtigheid van de 
farizeeërs overtreft, dan kom je Zijn Koninkrijk niet in. Want de gerechtigheid van de farizeeërs 
strekte zich niet uit naar zondaars, tollenaars of hoereerders, terwijl deze allemaal naar Gods 
beeld zijn geschapen. Ook hen moet je recht in de ogen kunnen kijken. 
 
En dan nog steeds denk je dat gaat mij nooit lukken. Ik ga maar een ander geloof aanhangen, of 
de rest van mijn tijd besteden aan golf of zo.  
Het lijkt of Jezus de discipelen oproept om Farizeeër 2.0 te gaan worden. Maar dat doet Hij niet. 
Jezus haalt de Torah aan en geeft het diepere doel van het gebod aan. Het is een vernieuwing 
van het hart. 
Jezus brengt zaken als trots, begeerte of minachting aan het licht. Wij laten vaak de mensen om 
ons heen niet echt weten wie, of hoe we zijn, door dingen zo te verdraaien of verbuigen dat ze 
een andere kijk op ons hebben. Ook wel genoemd ‘perceptie management’. Facebook en 
Instagram, Tiktok staan vol van perceptie management. 
 
Jezus brengt aan het licht wat er daadwerkelijk in ons hart en onze gedachte speelt en brengt het 
op een hoger niveau van gehoorzaamheid, trouw en relaties naar anderen. 
En dan voegt Jezus er aan het eind nog aan toe: 
Matt. 5:48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 
En dan denk je: Ja, dag! 
Maar Jezus is serieus en verwacht echt dat zijn volgelingen zo leven. En dat lijkt gewoon alsof je 
Free Solo aan het bergbeklimmen bent zonder touw zoals Alex Honnold. 
Wie kan er altijd zo leven? 
 
Maar als je dat in gedachte houdt, dan heb je waar het om gaat. Dat is de paradox. 
Een paradox is een vorm van een ogenschijnlijke tegenspraak, die op een iets dieper niveau toch 
logisch is. Bij voorbeeld: "Naarmate de kennis toeneemt, weet men steeds minder". Dat is ook 
waar voor de Bijbel. 
 
En het komt allemaal bij elkaar in het onderwijs van Jezus wat Hij zegt in Mattheüs 22 als Jezus 
de Farizeeërs en de Sadduceeën het zwijgen oplegt als zij bij Jezus komen om Hem te testen met 
de vraag wat het grootste gebod is, waarop Jezus antwoordt met: 
Matt. 22:37-40 U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 

t tweede, hieraan heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En he
gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt 
heel de Wet, en de Profeten. 

 
Heel de wet wordt vervuld in het liefhebben van God en die ander. Liefhebben zoals Jezus ons 
heeft liefgehad. Als we die opdracht kunnen uitvoeren, dan verkondig je Zijn Koninkrijk. 
Wie zijn die Jeremia 31 mensen die Jezus aan het vormen is? 
Het zijn die mensen die zo doordrongen zijn van het feit dat Jezus naar hen is toegekomen 
ondanks alle rotzooi die in het hart en gedachte is en de manier waarop we met anderen omgaan 
en naar hen kijken. En dan komt Jezus en stort Zijn vergeving over ons uit en geeft ons een nieuw 
hart en maakt ons deel van Zijn Koninkrijk door Zijn genade. 
 



En gedurende de tijd begint dat je leven te vormen en word je bereid om die gezindheid van 
Jezus te tonen in je leven. En dan gaat het niet meer over moord, maar over hoe je naar anderen 
kijkt. 
En wordt het aan de verkeerde kant van de weg rijden een gewoonte waar je niet meer over 
nadenkt.  
 
De focus van Jezus is om ons d.m.v. de Torah en de profeten de gebrokenheid van ons leven te 
tonen, zodat Jezus ons tegemoet kan komen met Zijn genade. 
Het doet ons beseffen dat we soms zo door het leven gaan dat alles wel goed is als volgeling van 
Jezus, terwijl wij in feite een Farizeeërs spel aan het spelen zijn.  
 
En het moment komt dat je iets gebeurt, moeilijkheden, mislukkingen en dat er dan naar buiten 
komt wat in je hart is. Boosheid, seksueel wangedrag, relaties lopen stuk, financieel ga je 
onderuit. 
Gewoon je slechtste momenten. 
Maar dat zijn de momenten waarvan Jezus zegt: 
Lukas 5:31, 32 Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 
 
Dat zijn de Jeremia 31 mensen. Dat zijn de mensen die de wet vervullen. Zondaars die tot 
bekering zijn gekomen en beseffen wat Zijn genade voor hen betekent. Die meemaken wat het is 
om te botsen met je oude leven en met anderen door een vernieuwd hart.  


